
Glas
Een materiaal
dat speelt met
licht. Vangt,
buigt, vervormt
en geeft kleur
aan licht. Zoals
woorden door
de schrĳver
gebruikt
worden om een
verhaal te
vertellen. Zo
gebruik ik glas
met al zĳn
kleuren en structuren, lĳnen van lood, tin en grisaille met het
zelfde doel.

Uitnodiging
Een object heeft een doel en dat geldt zeker voor een
herinneringsobject. “Herinnering aan een dierbare levend
houden”. Een herinneringsobject is maatwerk. Individualiteit,

rituelen en symbolen
spelen een rol en vragen
om verweven te worden
in een object om samen
een verhaal te vertellen.

Elk object is in mĳn visie
een individuele
uitnodiging om het
verhaal dat het kan of wil
vertellen te ontdekken.
Een verhaal kent
verschillende facetten.
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Sommige zĳn direct zichtbaar
en herkenbaar. Sommige
ontdek je pas met enige
geduld, na enige tĳd en met
rust. En wie weet, ontdek je
vanuit je eigen belevingen en
ervaringen facetten in het
verhaal die alleen jĳ kunt zien.

Elk object is ook een
uitnodiging om de facetten die
je hebt gezien te delen met
anderen. Door samen te
kĳken en met elkaar in dialoog
te gaan over de facetten die je
ziet, komt het verhaal tot
leven en bereikt het
herinneringsobject zĳn
eigenlĳke doel.

Facetten
Dit object kent verschillende facetten uit mĳn individuele
ervaringen, rituelen en symbolen. Ik zal niet alle facetten die ik
heb gebruikt benoemen. Maar ik wil de dialoog openen en je
wel op weg helpen.
• De vinger afdruk maakt het object uniek, er is geen tweede

identiek object. Zoals
een vingerafdruk van
elk mens ook uniek is,
is het ook een
univeseel symbool.

• De as van een
dierbare, opgesloten in
glas kan een verwĳzing
zĳn naar bewaren of
vasthouden van de
essentie, de geest. Of
is de as een verwĳzing
Genesis 3:19 “stof zĳt
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gĳ en tot stof zult gĳ wederkeren”?
• Het aantal figuren kan symbool staan voor

het aantal gezinsleden, of is het juist het
symbool van onze maatschappĳ waarvan
wĳ deel uitmaken.

• Zĳn de lĳnen de armen en benen. De armen
die omhoog rĳken in de hemel en de benen
waarmee we op deze wereld staan en in het
leven staan. Of zĳn het juist levenslĳnen die
soms samen lopen als wĳ met elkaar
verbonden zĳn en toch uniek in vorm?

• Waarom zĳn twee figuren van helder
kleurloos glas? En waarom is hun contour
omlĳnt? En waarom loopt die lĳn niet door?

• De kleine gekleurde stipjes glas. Wat
betekenen die? Waarvoor staan zĳ
symbool?

Misschien sta je nu oog in oog met het object
en zoek je de lĳnen die om de heldere figuren
lopen. Of had je de stipjes nog niet gezien. Je bedenkt wat het
kan betekenen. Misschien heb je een idee? Laat je fascineren
door het het spel dat het glas speelt.

Inspiratie & toewĳding
IIk ben Rob Koenders en
in maak objecten in glas
sinds 2013. Na een cursus
glas in lood is het maken
van objecten in glas een
passie geworden. Na glas
in lood, ben ik me ook
gaan verdiepen in andere
technieken zoals tiffany,
glas applique, glasfusing
en brandschilderen. En
voor de toekomst zĳn er
nog andere technieken die
ik nog wil ontdekken.
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